Brouwershaven 21 Dec. 1941
Mijn geliefde Jan,

‘k Mag deze keer de eerste zijn om aan jou te schrijven; dat ik dit graag doe dat begrijp je wel he
jongen. Hoe maak je het boef, ik ben daar zoo benieuwd naar, als je schrijft Jan, veel over jezelf
schrijven hoor. Ik maak het goed, maak je over niemand bezorgd hier, maar we denken heel veel aan
je, dat begrijp je hé altijd is het “Jan”.

"t Is nu Zondagavond, ik heb bij jullie gegeten en schrijf je nu deze brief. ‘k ben morgen voor het
laatst bij mevrouw Meester. Joos de Boer komt in mijn plaats. Jan Ds.M. is voor jou aan het werk aan
het werk getogen. ‘k Hoop op gunstig verloop. Heb je onze brief ontvangen? 't Is spoedig Kerstfeest,
en al ben je ver van ons verwijderd toch is het Kerstgebeuren voor ons allen. Gelukkig te weten dat
niet een kerstboom of andere bijkomstigheden ons licht brengt in het donker, maar 't Kindje in de
kribbe. Thans verhoogt die ons leven richt zooals Hij 't beste acht.

Jongen, onze gedachten zijn bij jou en ook omgekeerd, dat weet ik. Deze dagen zullen wel zwaar zijn
om te dragen, maar denk dan ook eens aan ons weerzien, dat zal heerlijk zijn jongen.

Bij ons thuis alles wel. Jan gaat op reis. Hij gaat ook die menschen opzoeken waar hij was
ingekwartierd (in 1940). Dus zijn Moeder en ik alleen met Kerst en Nieuwjaar 't is de tweede Kerst
zonder mijn Vader dat is nog steeds een groot gemis, doch hoe heerlijk te weten dat er voor hem
plaats bereid was. De eerste dag (25 Dec.) ben ik na kerktijd 's middags bij jou thuis hoor. Nel is nog
in Rdam; en dat zullen de anderen je wel schrijven, ‘k heb 13 Dec Nel een brief gestuurd van jou en
mij een cadeautje gegeven een servetring, waar ze wel blij mee was. ‘k Heb van jou thuis voor St
Nicolaas een bonbonstel gekregen mooi hoor. Als je weer hier bent gaan we “alles” wel bekijken, van
Mevr een taartschep. De taartjes eten we als je hier weer bij ons bent. We leven nu weer op moed
tot de post ons je brief brengt. ‘k Hoop jongen dat je dit schrijven in goede gezondheid ontvangt. Je
hebt van veel menschen de groete ook van mij thuis vooral Moeder en Jan ook. Ze bidden voor je Jan
maar lieve Jan de meeste groete en veel liefs en een omhelzing van je trouwblijvende Kriena. Schrijf
je veel over jezelf. 'k Wensch je hierbij ook een gezegend Nieuw Jaar toe hopende dat 1942 ons bij
elkaar brengt en in liefde en trouw gaan we samen dit jaar weer binnen jongen. Dag schat, je
liefhebbende verloofde daaaaaaaaaaaag tot ziens Kriena



